
 

 

                                                   

Vandaag: 
10:00 Avondmaalsdienst 
o.l.v. br. Jan van Duin 
br. van dienst: Robert van der Boon 
=========================== 
Woe.  19:30u  Kringavond 
Za.  09:00u   Gebedsuur 
=========================== 
Volgende week zondag: 
10:00 Samenkomst 
o.l.v. br. Robert van der Boon 
br. van dienst: Danny Krijgsman 

34e editie 2022         02-10 t/m 09-10 

IBAN nummers 
ING: NL85INGB0000018763 

Welke talenten heb jij? 
We kennen allemaal wel de gelijkenis van de talenten. Het staat in Math. 25:14-30.  
Je hebt talenten gekregen. Weet je welke het zijn? Weet je wat de waarde hiervan is? 
God heeft ze aan jou gegeven om te investeren in je leven en ook in je toekomstige 
leven bij Hem. En op een dag zal Hij je ter verantwoording roepen voor wat je er mee 
gedaan hebt. Deze gelijkenis gaat niet echt over het beheer van ons geld, maar je kunt 
het wel in geld uitdrukken. Sommige geleerden schatten dat één talent wel € 525.000 
waard was. Uitgaande van deze waarde als voorbeeld, ontving een dienaar in de  
gelijkenis van Jezus € 2.625.000 (vijf talenten), een andere ontving € 1.050.000 (twee 
talenten) en de laatste ontving € 525.000 (één talent). 
Het gaat er echter om hoe je omgaat met de talenten die God aan je toevertrouwt. 
Dit is de reden waarom het nederlandse woord “talenten” niet geld betekent, maar 
gaven of vaardigheden. Als we zeggen dat iemand getalenteerd is, bedoelen we niet dat 
diegene rijk is; we bedoelen dat hij of zij begaafd is. “En aan de één gaf hij vijf talenten, 
aan de ander twee en aan de derde één, ieder naar zijn bekwaamheid, en hij reisde 
meteen weg.” (Mattheüs 25:15). De meester was niet verplicht om de dienaren iets te 
geven. Elke dienaar ontving zijn talenten vanwege de welwillendheid van de meester. 
God geeft ons bepaalde vaardigheden en ook bepaalde mogelijkheden om iets met die 
vaardigheden te doen. Elke dienaar ontving iets van grote waarde. Dit heeft ook een 
duidelijke consequentie: we mogen niet onderschatten wat we hebben gekregen.  
Sommigen krijgen meer, sommigen krijgen minder, maar allen krijgen veel. En Jezus 
zegt ons “ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden en van hem aan 
wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen.” (Lukas 12:48). 
1) God geeft ons bepaalde genadegaven (talenten),  
2) God geeft ons een bepaalde hoeveelheid kracht en volmacht om die te 

investeren, en  
3) God verwacht van ons dat al de kracht die Hij geeft ook gebruikt wordt  

(1 Petrus4:11) om te investeren in wat Hij aan ons toevertrouwt. 
 
      Zegen, br. Gert Schoneveld 

De Olijftak staat voor: Vrede, verzoening en hoop.   

Vandaar ook het gezegde iemand een Olijftak aanbieden, wat neerkomt op een verzoenend gebaar. 

Zending Algemeen 

 

gift aan:  

G.C.F Margate 

Zuid-Afrika (Maria) 

gift aan: 

de Ark (Gemeente) 

= Gift Algemeen = 

Jarig deze week 

GEEN JARIGEN DEZE WEEK 

UTINODIGING voor de FEESTELIJKE OPRICHTINGSDAG VAN  
“Kerk aan Huis Overschie” 

 
Zondag 16 oktober om 16.30u 

 
U bent van harte welkom om dit feest bij te wonen.  

Bethelkerk, Oranjestraat 6, 3043 TL Rotterdam 
Albert Vooijs maakt deel uit van het leiderschap van deze gemeente. 

Wie in Hem gelooft,  
wordt niet veroordeeld;  

wie niet gelooft, is reeds  
veroordeeld, omdat hij niet heeft 

geloofd in de naam van de  
eniggeboren Zoon van God. 

Johannes 3:18 

https://www.kerk-in-overschie.com/


 

 

Email adressen en Website: 
Broederraad:  Broederraad@dearknoordwijk.nl  
Financiële raad:   Financieleraad@dearknoordwijk.nl  
Informatie:  Info@dearknoordwijk.nl   
Olijftakje:  Olijftakje@dearknoordwijk.nl 
Website:  www.dearknoordwijk.nl 

Oudsten: 
Robert van der Boon (vz) 
Danny Krijgsman 
Gustaaf Burmeister 
 
 

Diakenen: 
Gert Schoneveld 
Vinder Quintero 

Bid voor de zending en voor hen die we ondersteunen,  
financieel en in gebed. (samen in gebed elke eerste  
woensdag van de maand en elke zaterdag ochtend) 

 Maria en Bayanda Hufner (Zuid-Afrika) 

 Marc en Jody v. Eijden - (Frankrijk) 

 Arend en Jolinda v. Dorp - (Spanje) 

 Jack en Nel Nugter - (Nederland en België) 

 Baan Pak Phing en Christina - (Thailand) 

 Fam. C. Bennema - (Wales) 

 Karin v/d Bosch - (Ethiopië)  

 Corry Zandbergen  
 & st. de Zwervende Zwaluwen  - (China / N.Korea) 

 St Help on Helpen - (Nederland) 

 Fam. Quintero-Escalante - (Venezuela) 

 City of Life - (Israël) 

 Br. Rinus Kuyt  
Lucas 10:2 - De oogst is wel groot,maar er zijn te weinig 
arbeiders … Wilt u een keer mee de straat op, neem dan 
even met Rinus Kuyt contact op.  
 

Spreker: 
Zondag,  2 oktober zal, zo de Here wil Jan van Duin spreken. Jan van Duin 
is een begenadigd spreker. Ook zullen we het avondmaal delen. De Here 
is goed en zeer te prijzen. 
 
Volgend week zondag: 
Volgende week zondag de 9de oktober hoopt Robert van der Boon te 
spreken.  
 
Roosterverandering woensdagavonden: 
De voorbede was traditioneel altijd de 1ste woensdag van de maand, maar 
we zien ons genoodzaakt dit om te zetten. In het vervolg zal de voorbede 
elke eerste oneven week van de maand zijn. Uiteraard zullen we dit ruim 
van te voren meedelen. Het rooster voor de woensdagen zou er dan zo uit 
komen te zien: 
Week 40 5 oktober  Huiskring 
Week 41 12 oktober  Voorbede 
Week 42 19 oktober  Gemeenteavond 
Week 43 26 oktober  Bijbelstudie 
Week 44 2 november  Huiskring 
Week 45 9 november  Voorbede 
Week 46 16 november Huiskring 
Week 47 23 november Bijbelstudie 
Week 48 30 november Huiskring 
 
Huiskringen: 
Woensdag 5 oktober hopen wij wederom huiskringen te hebben. Daarmee 
gaan we dus van de oneven weken naar de even weken. Er zijn er mo-
menteel 5. De nieuwe kring is bij Koos en Jose Duivenvoorde in Valken-
burg. Koos Duivenvoorde is onze nieuwe kringleider. Kringleiders nu zijn: 
Robert van der Boon – Katwijk aan de Rijn, Rinus Vooijs – Katwijk Zee, 
Gustaaf Burmeister – Noordwijk, Danny Krijgsman en Vinder Quinteros – 
Katwijk/ Noordwijk en Koos Duivenvoorde – Valkenburg. Bent u nog niet 
aangesloten bij een kring meld u dan z.s.m. bij een kringleider of mail naar 
info@dearknoordwijk.nl  
 
Gemeente avond: 
Op woensdag 19 oktober hopen wij een gemeenteavond te houden. Zet 
deze datum in uw agenda. Gemeenteavonden zijn voor alle leden  
toegankelijk. Maar ook als u nog geen lid bent maar dit wel overweegt bent 
u van harte welkom. Op een gemeenteavond kijken we terug naar het 
afgelopen seizoen en vooruit naar het komende seizoen.  
 
 
 
 

Roept u maar! 
Zondag 16 oktober is er weer een 'roept u maar'-dienst! Dit betekent dat  
u/jij een lied kan opgeven en daarover een stukje vertelt waarom u dit lied 
gekozen hebt. (dit mag op het podium maar hoeft niet). 
De liederen kunt u na de dienst opgeven bij Marina, of via een mail naar:  
marinakrijgs84@gmail.com. De uiterste opgeefdatum is zondag 9 oktober!   
Dan hebben we als muziekgroep tijd om de liedjes van te voren  
te oefenen.  
 
Walking Diner: 
Het plan is om op zondag 13 of 20 november,  een Walking diner te orga-
niseren met en voor de gemeente.  Het idee is dat een aantal mensen in 
Katwijk, Rijnsburg of Valkenburg hun huis openzetten en voor 4 of 6 gas-
ten willen koken. Een voorgerecht of een hoofdgerecht. Vervolgens gaan 
we met z'n allen in de Ark een dessert eten en gezamenlijk afsluiten en 
koffie/ thee drinken. We zijn dus op zoek naar kokers en mensen die hun 
huis openzetten, alsof het voor de Heer is. En we zijn op zoek naar eters. 
Schrijf u z.s.m. in op de lijst naast de keuken, of geeft het door aan Karin, 
Marina of Joyce. Er zal een vrijwillige gift worden opgehaald voor 1 of 2 
goede doelen. We zien uit naar een gezegende tijd samen. 
 
Meerijden: 
Niet al onze bezoekers komen uit Noordwijk. Ook uit omliggende dorpen 
weten vele gelovigen hun weg te vinden naar de Ark. Katwijk, Valkenburg, 
Rijnsburg, Voorhout en Noordwijkerhout. Niet iedereen beschikt over eigen 
vervoer. In de zomer kunnen velen met de fiets komen maar met de herfst 
voor de deur zijn een aantal afhankelijk van hun mede gelovigen die wel 
een auto bezitten. Daarom starten wij om een groeps-app waarin gelovi-
gen kunnen aangeven of ze vervoer nodig hebben en anderen kunnen 
daar zitplaatsen aanbieden voor gelovigen die afhankelijk zijn van een lift. 
Dit is voor de erediensten op zondag en de Bijbelstudies voor de woens-
dag. Zuster Joyce Quintero coördineert deze app. 
 
Help: 
Oproep voor een vrijwilliger die Gabrielle zou willen helpen met  
Nederlandse les? Helpen met woordjes, grammatica of gewoon even 
samen kletsen. Heeft er iemand zin om 1 of 2x in de week met haar af te 
spreken? Mag thuis, in de bibliotheek of in de Ark. Meldt je even bij  
Gabrielle of Joyce. 
 
Livestream: 
Wilt u de eredienst volgen maar bent u verhinderd? U kunt live mee kijken 
naar onze erediensten via www.dearknoordwijk.nl of YouTube. Ook kunt u 
de diensten achteraf bekijken.  
Bezoek ook onze website: WWW.DEARKNOORDWIJK.NL 
 

HTTPS://dearknoordwijk.nl
https://www.gcf.org.za/
https://www.ecmnederland.nl/werker-detailpagina/a324c0d0-0462-41bd-938c-16255a261188
https://www.jacknelnugter.nl/wie-zijn-wij
https://baanphakphing.nl/
http://www.bridgetolight.nl/index.php/kennismaking/karinvandenbosch
https://zwervendezwaluwen.nl/
https://stichtinghelponshelpen.nl/
https://www.comitegemeentehulpisrael.nl/
mailto:provincieklusser@gmail.com?subject=Roept%20u%20maar!
https://dearknoordwijk.nl

