
 

 

                                                   

Zondag: 
10:00u Samenkomst 
Spreker:  Br. J.v.Duin 
Opening: Br. R v.d. Boon jr. 
=========================== 
Woe 19:30u Onderwijs/Voorbede 
Vr  19:30u Tieners 
Za   09:00u Gebedstijd 
=========================== 
Volgende week zondag:  
10:00u Samenkomst 
Spreker:  Br. Robert v.d. Boon 
Opening: Br. Maria Hufner 

35e - 2024         29-09 t/m 06-10 

IBAN nummers 
Algemeen: NL08ABNA0822908840 
Zending:  NL44ABNA0885795717  

 

Eenheid en onderlinge afhankelijkheid:  
De Bijbel gebruikt de metafoor van het lichaam om de gemeenschap van gelovigen te 
beschrijven (1 Korintiërs 12:12-27). 
Vele leden, één lichaam 
12 Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, 
hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. 13 Ook wij allen  
immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij  
Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt. 14 Want 
ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele. 15 Als de voet zou zeggen: Omdat 
ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam?  
16 En als het oor zou zeggen: Omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het 
daarom dan niet van het lichaam? 17 Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor 
zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? 18 Maar nu heeft God de 
leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft. 
19 Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? 20 Nu echter zijn er wel veel  
leden, maar is er slechts één lichaam. 21 En het oog kan niet zeggen tegen de hand:  
Ik heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de voeten: Ik heb jullie niet nodig. 22 
Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist 
noodzakelijk. 23 En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, 
verlenen wij een grotere eer en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. 24 Onze 
eerbare leden hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld, dat 
Hij aan het lid dat tekort komt, groter eer gaf, 25 opdat er geen verdeeldheid in het  
lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. 26 En als één lid 
lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich . 
27 Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. 
 
Elk lid heeft een unieke rol en ze zijn allemaal essentieel voor het goed functioneren van 
het lichaam.  Dit benadrukt de noodzaak van eenheid, wederzijdse zorg en het  
erkennen van de waarde van ieders bijdrage. 
      Zegen en groet, Rinus V. 

De Olijftak staat voor: Vrede, verzoening en hoop.   

Vandaar ook het gezegde iemand een Olijftak aanbieden, wat neerkomt op een verzoenend gebaar. 

Zending Algemeen 

 

gift aan:  

G.C.F Margate 

Zuid-Afrika (Maria) 

gift aan: 

de Ark (Gemeente) 

= Gift Algemeen = 

Livestream: 
Elke zondag om 10:00uur 

 
Bezoek ook onze website: 

WWW.DEARKNOORDWIJK.NL 

Denk eraan:  
Iemand die weinig zaait, zal ook 
weinig oogsten. Iemand die veel 

zaait, zal ook veel oogsten. 
2 Korintiërs 9:6 - BGT 

Eredienst: 
Zondag 29 september hoopt, met Gods genade, br. Jan van Duin  

te spreken. Br. Jan van Duin is 1 van de oprichters van de Ark en is  
jarenlang voorganger geweest in de Ark en nog steeds een geliefd spreker.  

. 

dearknoordwijk.nl


 

 

Email adressen en Website: 
Broederraad:  Broederraad@dearknoordwijk.nl  
Financiële raad:   Financieleraad@dearknoordwijk.nl  
Informatie:  Info@dearknoordwijk.nl   
Olijftakje:  Olijftakje@dearknoordwijk.nl 
Website:  www.dearknoordwijk.nl 

Oudsten: 
Robert van der Boon (vz) 
Danny Krijgsman 
Gustaaf Burmeister 
 
 

Diakenen: 
Gert Schoneveld 
Vinder Quintero 

 Maria en Bayanda Hufner (Zuid-Afrika) 

 Marc en Jody v. Eijden - (Frankrijk) 

 Arend en Jolinda v. Dorp - (Spanje) 

 Jack en Nel Nugter - (Nederland en België) 

 Baan Pak Phing en Christina - (Thailand) 

 Karin v/d Bosch - (Ethiopië) 

 St Help on Helpen - (Nederland) 

 City of Life - (Sederot, Israël) 

 Br. Rinus Kuyt  
Lucas 10:2 - De oogst is wel groot, maar er zijn te weinig 
arbeiders … Wilt u een keer mee de straat op, neem dan 
even met Rinus Kuyt contact op.  

Voorbede/ Bijbelstudie: 
De woensdagavonden staan in het teken van huiskringen die u om 
de week kunt bezoeken. Daarnaast zijn we gewend de 1ste woens-
dag van de maand speciaal voor zendelingen te bidden. Daarvoor 
worden allerlei lijstjes gemaakt met gebedspunten. Echter de 
meeste nieuwe gelovigen zijn niet bekend met deze zendelingen. 
Maria Hufner is echter uit onze eigen kringen gaan werken in Zuid 
Afrika en woont daar. Zij is wel bekend. Verder ondersteunen we 
financieel en met voorbede de gemeente van Michael en Dina Be-
neer in Sederot. Vanaf heden zal de zendingsgebedsavond een 
open avond van gebed zijn. Met praise, opbouwend onderwijs en 
voorbede. Uiteraard is iedere gelovige dan vrij om te bidden voor 
wie hij of zij wil dus ook voor zendelingen. De bekende berichten 
van de zendelingen zullen echter niet meer voorgelezen of uitge-
print worden. Wel kunt u zich, desgewenst, melden bij Diaken Gert 
Schoneveld. Hij zal uw mail adres aanmelden bij de betreffende 
zendeling die u verkiest. Zodat u persoonlijk de nieuwsbrief ont-
vangt en kunt bidden. Ook zal de 3de woensdag van de maand een 
avond zijn van praise, onderwijs en voorbede.  
 
Woensdag a.s. Bijbelstudie/ Voorbede: 
Komende woensdag 2 oktober is er praise, onderwijs en veel ruim-
te voor gebed. Wij roepen de gemeente op om te komen bidden. 
Ook de apostelen maakten veel tijd vrij voor persoonlijk en geza-
menlijk gebed. Zij beseften hoe belangrijk samen komen was en 
samen bidden.  
 
Volgende week zondag: 
Zondag 6 oktober zal, zo de Here wil, Robert van der Boon spreken 
in de eredienst. Robert is getrouwd met Karin en samen hebben zij 
2 kinderen en 6 klein kinderen. Deze zondag vieren wij ook het 
avondmaal. 
 
Vrouwendag: 
Zaterdag 19 oktober organiseert onze gemeente een  
vrouwendag. Schrijf je in voor 1 oktober i.v.m. inkopen. Het thema 
is: Strijd de goede strijd! Er is praise, cabaret,  
getuigenis en nog veel meer. Ook zal u een gratis lunch  
aangeboden worden.  Inschrijven kun je doen op de website van de 
Ark maar u kunt ook mailen naar: info@dearknoordwijk.nl. 
 
Nieuw gebouw: 
De broederraad blijft, met Gods genade, op zoek naar een ander 
pand. Inmiddels zijn er 2 bedrijfsmakelaars  
ingeschakeld. We zien dat ons gebouw verder achteruit gaat en 
verouderd. Maar dit betekend niet dat we overhaast te werk mogen 
gaan. Ook het parkeerbeleid van de gemeente Noordwijk maakt het 
niet aantrekkelijker voor gelovigen om onze gemeente te bezoeken. 
Wij roepen de gelovigen op om te bidden dat God de juiste deuren 
opent en sluit.  

We nemen de tijd maar we beseffen ook dat het ineens in een 
stroomversnelling kan komen. Het belangrijkste is dat God gehoord 
en gezien is in deze. Dat de wil van de Here geschied en Zijn  
zegen erop rust. 
 
Gemeenteavond: 
Op woensdag 23 oktober zal er, met Gods genade, een gemeente-
avond zijn. Dit is een jaarlijks terugkerend iets. Zet de33ze avond 
alvast in uw agenda.  
 
Kerstdiner: 
Donderdag 26 december, 2de kerstdag, zal er een kerstdiner aan-
geboden worden. Dit is het 3de opvolgende jaar dat onze gemeen-
te dit organiseert. Wij melden dit vroeg zodat u, als u hieraan wil 
deelnemen, deze dag kan vrijhouden. Woensdag 25 december, 
1ste kerstdag, hopen wij samen te komen en een gezinsdienst te 
hebben.  
 
Voorbede: 
Iedere zaterdag is er voorbede uur in de Ark om 9.00u. Iedereen is 
welkom. Ook als je nog niet zo goed weet te bidden is het goed om 
te komen. De Heilige Geest pleit dan voor jou onuitsprekelijke ver-
langens. In augustus gaat deze voorbede door. 
 
Bezoek ook onze website: WWW.DEARKNOORDWIJK.NL 
 
Livestream: 
Wilt u de eredienst volgen maar bent u verhinderd?  
U kunt live mee kijken naar onze erediensten via 
www.dearknoordwijk.nl of YouTube. Ook kunt u de diensten achter-
af bekijken.  
 
ROOSTER OKTOBER 
Woe 02-10 19:30u Onderwijs / Voorbede 
Vrij 04-10 19:30u Tieners 
Za 05-10 09:00u Voorbede 
Zo 06-10 10:00u Eredienst/Avondmaal - Br. R.v.d. Boon 
Woe 09-10 19:30u Kringavond 
Za 12-10 09:00u Voorbede 
Zo 13-10 10:00u Eredienst - Br. T.Tan 
Woe 16-10 19:30u Onderwijs / Voorbede 
Vrij 18-10 19:30u Tieners 
Za 19-10 09:00u Voorbede 
Zo 20-10 10:00u Eredienst - Br. N.Hogenhout 
Woe 23-10 19:30u Gemeente-avond 
Za 26-10 09:00u Voorbede 
Zo 27-10 10:00u Eredienst - Br. C.Bots 
Woe 30-10 19:30u Onderwijs / Voorbede   

Bid voor de zending en voor hen die we ondersteunen, financieel en met gebed.  

HTTPS://dearknoordwijk.nl
https://www.gcf.org.za/
https://www.ecmnederland.nl/werker-detailpagina/a324c0d0-0462-41bd-938c-16255a261188
https://www.jacknelnugter.nl/wie-zijn-wij
https://baanphakphing.nl/
http://www.bridgetolight.nl/index.php/kennismaking/karinvandenbosch
https://stichtinghelponshelpen.nl/
https://www.comitegemeentehulpisrael.nl/

