
 

 

                                                   

Zondag: 
10:00u Samenkomst 
Spreker:  Br. Robert v.d. Boon 
Opening: Br. Kevin Imthorn 
=========================== 
Woe 19:30u Bijbelstudie 
Za   09:00u  Gebedstijd 
=========================== 
Volgende week zondag:  
10:00u Samenkomst 
Spreker:  Br. Timothy Tan 
Opening: Br. Robert v.d. Boon 

33e - 2024         15-09 t/m 22-09 

IBAN nummers 
Algemeen: NL08ABNA0822908840 
Zending:  NL44ABNA0885795717  

 

“De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God.” (Psalm 14:1a) 
 
Enige tijd geleden zat ik te kijken naar een van de eerste uitzendingen van Bar Laat, de 
nieuwe late-night talkshow op Nederland 1 van BNN-Vara. Presentator Jeroen Pauw had 
een indringend gesprek met een van de gasten, cabaretier Freek de Jonge, inmiddels 
alweer 80 jaar oud, maar still going strong. Bekend is dat zijn vader dominee was en nog 
steeds kan Freek het niet laten, eveneens in zijn nieuwe boek, “De Zeeuwse jaren”, over 
de God uit zijn jeugd te praten en te filosoferen, in wie hij inmiddels niet meer gelooft. Hij 
erkent echter wel dat de mens tegenwoordig geen houvast meer heeft en er een  
puinhoop van gemaakt heeft. Psalm 14:1b geeft hem onmiddellijk gelijk: “Zij bedrijven 
gruwelijke en afschuwelijke misdaden, niemand is er, die goed doet.” Tot mijn verbazing 
gaf Freek aan ondanks alles zelf nog te bidden en dat het gebed verdwenen was bij veel 
mensen. Jeroen Pauw vroeg hem quasi nieuwsgierig tot wie hij zijn gebeden dan opzond. 
Freek antwoordde: ”Vroeger noemden we dat God “ en er volgde een vaag antwoord, wat 
er op neer kwam je probleem te benoemen tegenover jezelf en wat verder in het gesprek 
zei hij: “Ik kan me niet voorstellen dat iemand met een meer dan gemiddeld verstand  
heden ten dage nog aan een God kan geloven.” Hoort u dat? Eigenlijk zijn mensen die 
geloven in God een beetje dom, is zijn mening. Ik moest gelijk aan Paulus denken, wat hij 
schreef in de 1e brief aan de Korintiërs, in het 1e en 2e hoofdstuk: “Toch spreken wij  
wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn, een wijsheid echter niet van deze eeuw (wereld), 
noch van de beheersers dezer eeuw, wier macht teniet gaat, maar wat wij spreken, als 
een geheimenis is de verborgen wijsheid Gods, die God (reeds) van eeuwigheid  
voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. (2 Kor.1-7) : “Wat geen oog heeft gezien en geen 
oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid 
voor degenen, die Hem liefhebben.”(v.9) en tenslotte in 1Kor.1:27: “Wat voor de wereld 
dwaas is, heeft God uitverkoren om de  wijzen te beschamen, en wat voor de wereld 
zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen.” (zie ook v.27-28)  
Dank u wel Vader, voor uw ondoorgrondelijke wijsheid en uw grote liefdevolle genade. 
                                                                                                       
       Br. Gustaaf Burmeister. 

De Olijftak staat voor: Vrede, verzoening en hoop.   

Vandaar ook het gezegde iemand een Olijftak aanbieden, wat neerkomt op een verzoenend gebaar. 

Zending Algemeen 

 

gift aan:  

G.C.F Margate 

Zuid-Afrika (Maria) 

gift aan: 

de Ark (Gemeente) 

= Gift Algemeen = 

Livestream: 
Elke zondag om 10:00uur 

 
Bezoek ook onze website: 

WWW.DEARKNOORDWIJK.NL 

Elk woord van God  
is getoetst,  

Hij is een schild  
voor wie bij Hem  

hun toevlucht zoeken. 
Spreuken 30:5 

VERJAARDAGEN 

Datum Naam 

18-09 José Duivenvoorde 

19-09 
Cees van Duijn 
Luna v.d. Boon 

20-09 Dico Meershoek 

22-09 Joël v.d. Boon 

Eredienst: 
Tijdens de eredienst van zondag 15 september hoopt,  

met Gods genade,  
Robert van der Boon  

te spreken.  

dearknoordwijk.nl


 

 

Email adressen en Website: 
Broederraad:  Broederraad@dearknoordwijk.nl  
Financiële raad:   Financieleraad@dearknoordwijk.nl  
Informatie:  Info@dearknoordwijk.nl   
Olijftakje:  Olijftakje@dearknoordwijk.nl 
Website:  www.dearknoordwijk.nl 

Oudsten: 
Robert van der Boon (vz) 
Danny Krijgsman 
Gustaaf Burmeister 
 
 

Diakenen: 
Gert Schoneveld 
Vinder Quintero 

 Maria en Bayanda Hufner (Zuid-Afrika) 

 Marc en Jody v. Eijden - (Frankrijk) 

 Arend en Jolinda v. Dorp - (Spanje) 

 Jack en Nel Nugter - (Nederland en België) 

 Baan Pak Phing en Christina - (Thailand) 

 Karin v/d Bosch - (Ethiopië) 

 St Help on Helpen - (Nederland) 

 City of Life - (Sederot, Israël) 

 Br. Rinus Kuyt  
Lucas 10:2 - De oogst is wel groot, maar er zijn te weinig 
arbeiders … Wilt u een keer mee de straat op, neem dan 
even met Rinus Kuyt contact op.  

Bijbelstudie: 
Komende woensdag 18 september is er een Bijbelstudie. 
Deze wordt verzorgd door Robert van der Boon. De avond 
begint om 19.30u. 
 
Tieners: 
Vrijdag 20 september komen de tieners bij elkaar om 19.30u 
onder leiding van Kevin en Linda Imthorn. Zij komen samen 
in de grote boven zaal in de Ark.  
 
Voorbede: 
Iedere zaterdag is er voorbede uur in de Ark om 9.00u.  
Iedereen is welkom. Ook als je nog niet zo goed weet te  
bidden is het goed om te komen. De Heilige Geest pleit dan 
voor jou onuitsprekelijke verlangens.  
 
Eredienst: 
Zondag 22 september hopen we, zo de Here wil,  
pastor Philip Habes welkom te heten in de eredienst.  
Hij zal het woord van God met ons delen.  
 
Parkeren: 
Vergeet niet je parkeeractie te betalen bij de deur en deze 
uiteraard aan te zetten. Let op dat als je eerder weggaat dan 
dat je ingegeven hebt stop dan voordat je weggaat je  
parkeeractie. Anders zou de gemeente tekort parkeeracties 
kunnen hebben.  
 
 
 
 

Huiskringen: 
Woensdag 25 september hopen wij weer te starten met de 
huiskringen. Huiskringen worden overwegend goed bezocht 
en helpen de gelovigen zich te ontwikkelen in hun geloof. 
Ook kunt u daar uw gebed krijgen voor uw noden en vragen 
stellen over de Bijbel. Er zijn momenteel kringen in Katwijk 
aan de Rijn, Katwijk aan Zee, Rijnsoever (Katwijk). En 2 in 
Noordwijk: 1 ochtend huiskring en 1 in Noordwijk Binnen.      
 
Gemeenteavond: 
Op woensdag 23 oktober zal er, met Gods genade, een  
gemeenteavond zijn. Dit is een jaarlijks terugkerend iets.  
Zet deze avond alvast in uw agenda.  
 
Kleding voor Ghana: 
Als u overbodige kleding heeft welke in een goede staat  
verkeerd kunt u deze meenemen naar de gemeente.  
Binnenkort zal er een container richting Ghana vertrekken 
met kleding. Deze kleding gaat naar een kerk op 50 minuten 
van Accra. De kleding moet wel schoon zijn en in goede staat 
verkeren en er mag ook winterkleding gegeven worden.  
Meld je even bij Karin van der Boon.  
 
Bezoek ook onze website: WWW.DEARKNOORDWIJK.NL 
 
Livestream: 
Wilt u de eredienst volgen maar bent u verhinderd?  
U kunt live mee kijken naar onze erediensten via 
www.dearknoordwijk.nl of YouTube.  
Ook kunt u de diensten achteraf bekijken.  

Bid voor de zending en voor hen die we ondersteunen, financieel en met gebed.  

Huiskringen iedere even woensdagen van de maand   

Locaties Leiders Tijdstip 

Katwijk aan de Rijn Robert van der Boon woensdagavond 19.30u 

Katwijk aan Zee Rinus Vooijs woensdagavond 19.30u 

Noordwijk Gustaaf Burmeister woensdagochtend 10.00u 

Noordwijk Vinder Quintero woensdagavond 20.00u 

Katwijk Noord Danny Krijgsman/ Gert Schonenveld woensdagavond 20.00u 

HTTPS://dearknoordwijk.nl
https://www.gcf.org.za/
https://www.ecmnederland.nl/werker-detailpagina/a324c0d0-0462-41bd-938c-16255a261188
https://www.jacknelnugter.nl/wie-zijn-wij
https://baanphakphing.nl/
http://www.bridgetolight.nl/index.php/kennismaking/karinvandenbosch
https://stichtinghelponshelpen.nl/
https://www.comitegemeentehulpisrael.nl/

