
 

 

                                                   

zondag: 
10:00u Samenkomst/Avondmaal 
Spreker:  Br. Robert v.d. Boon 
Opening: Br. Vinder Quintero 
=========================== 
Woe 19:30u Kring 
Vrij  19:00u Tieners 
  19:30u Bijbelstudie 
 o.l.v. Br. Jack Nugter 
Za   09:00u  Gebedstijd 
  19:00u Totally Different 
=========================== 
Volgende week zondag:  
10:00u Samenkomst 
Spreker:  Br. Jos Refo 
Opening: Br. Robert v.d. Boon 

14e - 2024         07-04 t/m 14-04 

IBAN nummers 
Algemeen: NL08ABNA0822908840 
Zending:  NL44ABNA0885795717  

 

Soms dan wandel ik alleen, rusteloos op zoek en kan ik nergens heen. Dan weet ik wel U houdt 
van mij, maar dan voelt het niet zo en kan ik er maar niet bij! 
Een deel van een liedje van een oude vriend van me, Ronald Baarda. Misschien dat sommige 
hem nog wel kennen. Deze zin komt vaak in me op: waarom? Geen idee, maar vind het altijd wel 
apart. En dan heb ik ook deze vraag: hoeveel lieve mensen lopen niet zo door het leven? Alleen, 
zonder toekomst, zonder hoop, zonder een medemens die naar hem of haar omziet.  
Maar het kan ook zomaar zijn dat er heel veel medemensen om je heen zijn en toch dat gevoel 
van eenzaamheid. Het gevoel hebben dat je alles maar alleen moet doen, strijden tegen je eigen 
gevoelens, niemand om even mee te praten/bidden. Niemand om even tegenaan te hangen. Of 
misschien wel tegen te mopperen, want ook daar heb je iemand voor nodig toch? En daar is Je-
zus, die tegen mij en jou zegt: “Kom bij Mij, met je last, met je zorgen, met je pijn, met je lach, met 
je …” en vul maar in.  
Jezus die altijd voor je klaar staat, ja de tekst van het lied zegt het ook “dan weet ik wel U houdt 
van mij!” maar toch. Ja ons gevoel, lees hart, kan ons behoorlijk in de war brengen. Onze emoties 
nemen vaak de overhand. Niet het Woord, maar het gevoel, niet de geloofszekerheid, maar de 
twijfel(s). Mijn vraag, ook aan mezelf, is waarom laat ik die gevoelens toch iedere keer weer de 
baas spelen? 
Ik weet, ja ik weet het zeker, Jezus is de Enige waar ik alles maar dan ook alles bij kwijt kan. Hij is 
de Enige die echt luistert, die echt een oplossing kan geven.  
Ik hoef niet alleen te strijden. Nee ik mag en zou bijna zeggen moet het aan Hem vertellen. Alleen 
daar kan ik van zeggen, dan loop ik niet alleen door het leven. Dan ben ik niet rusteloos op zoek. 
Hij geeft mij rust en vrede, die alle verstand te boven gaat. Hij geeft mij hoop op momenten van 
hopeloosheidsgevoelens (mooi scrabblewoord). Ja Hij wandelt met me mee. 
Een van de teksten die bij me binnenkomt tijdens het typen, is deze.. Maar indien wij in het licht 
wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Je-
zus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 1 Johannes 1:7 
En als je gemeenschap hebt ben je niet alleen. En wat is het mooi om ook te lezen dat als wij in 
het licht wandelen Hij ons reinigt van alle zonden.  
Soms dan wandel ik alleen? Ik hoop dat dit steeds minder vaak zal zijn. En dat we meer en meer 
in gemeenschap met elkaar wandelen, samen in het Licht van en met Jezus.. 
Loopt u, loop jij mee?  
      Groet, Rinus 

De Olijftak staat voor: Vrede, verzoening en hoop.   

Vandaar ook het gezegde iemand een Olijftak aanbieden, wat neerkomt op een verzoenend gebaar. 

Zending Algemeen 

 

gift aan:  

G.C.F Margate 

Zuid-Afrika (Maria) 

gift aan: 

de Ark (Gemeente) 

= Gift Algemeen = 

Jarig deze week 

12-04 Willow Bartelings 

Zondag 7 april zal, met Gods genade,  
Robert van der Boon spreken.  

Ook vieren wij het Heilig Avondmaal.  
De eredienst begint om 10.00u en is ook 

live te volgen via de livestream.  

Livestream: 
Wilt u de eredienst volgen maar 

bent u verhinderd?  
U kunt live mee kijken naar onze 

erediensten via 
www.dearknoordwijk.nl  

of via YouTube.  
Ook kunt u de diensten  

achteraf bekijken 
 

Bezoek ook onze website: 
WWW.DEARKNOORDWIJK.NL 

God geeft aan  
eenzame mensen een thuis. 

Aan gevangenen geeft Hij de vrijheid, 
Hij maakt hen gelukkig. 

Maar mensen die zich tegen Hem  
verzetten,zullen ongelukkig worden. 

Psalm 68:7 

https://www.youtube.com/@arknoordwijk
dearknoordwijk.nl


 

 

Email adressen en Website: 
Broederraad:  Broederraad@dearknoordwijk.nl  
Financiële raad:   Financieleraad@dearknoordwijk.nl  
Informatie:  Info@dearknoordwijk.nl   
Olijftakje:  Olijftakje@dearknoordwijk.nl 
Website:  www.dearknoordwijk.nl 

Oudsten: 
Robert van der Boon (vz) 
Danny Krijgsman 
Gustaaf Burmeister 
 
 

Diakenen: 
Gert Schoneveld 
Vinder Quintero 

 Maria en Bayanda Hufner (Zuid-Afrika) 

 Marc en Jody v. Eijden - (Frankrijk) 

 Arend en Jolinda v. Dorp - (Spanje) 

 Jack en Nel Nugter - (Nederland en België) 

 Baan Pak Phing en Christina - (Thailand) 

 Karin v/d Bosch - (Ethiopië) 

 St Help on Helpen - (Nederland) 

 City of Life - (Sederot, Israël) 

 Br. Rinus Kuyt  
Lucas 10:2 - De oogst is wel groot, maar er zijn te weinig 
arbeiders … Wilt u een keer mee de straat op, neem dan 
even met Rinus Kuyt contact op.  

Woensdag: 
Woensdag 10 april staat in het teken van de huiskringen. Diverse 
huiskringen in Katwijk en Noordwijk komen dan samen. Bezoek, als 
het lukt, altijd je kring. Je moet dicht bij het vuur blijven namelijk. 
 
Vrijdag: 
= Tieners  
Wij zijn zeer verblijd u te melden dat we vrijdag 12 april om 19.30u 
starten met een tienerclub. De leeftijd ligt van 11 jaar tot 16 jaar. 
Tienerleider Kevin Imthorn zal deze leiden met zijn vrouw Linda. 
Wij zien dit als een grote stap in de verdere ontwikkeling van onze 
gemeente. De tienerclub zal plaatsvinden in de Ark en is om de 14 
dagen.    
 
Bijbelstudieavond met Jack Nugter: 
Ook zal er vrijdagavond 12 april een Bijbelstudie zijn. Deze zal, zo 
de Here wil, gegeven worden door Jack Nugter. Het thema is de 
Filippenzenbrief. Deze begint om 19.30u.  
 
Voorbede:  
Iedere zaterdag is er voorbede uur in de Ark om 9.00u. Iedereen is 
welkom. Ook als je nog niet zo goed weet te bidden is het goed om 
te komen. De Heilige Geest pleit dan voor jou onuitsprekelijke ver-
langens.  
 
Totally Different: 
Iedere zaterdagavond om 19.00u komen onze jongeren bij elkaar. 
Ben je tussen de 17 en 25 jaar?  
Kom dan ook en laat je door God veranderen.   
 
Volgende week zondag: 
In de eredienst van zondag 14 april, hopen wij, spreker Jos Refo 
welkom te heten. Jos heeft nog niet eerder in onze gemeente  
gesproken. Wel heeft hij getuigt van Jezus in de openlucht-
samenkomst in de zomer van 2023 op het gat van Palace.  
Jos werkt in De Hoop ggz in Dordrecht en heeft open armen voor 

verslaafden van allerlei pluimage. Ze kunnen er afkicken, werken 
aan een nieuwe toekomst en naderhand zelf hun talenten inzetten 
voor herstel bij anderen. Een bekend gezicht op Dorp De Hoop is 
Jos Refo. Ooit zelf verslaafd, maar nu een ervaringswerker die 
bewogen zijn verhaal deelt.  
 
Zomeractie 2024: 
Komende zomer hopen wij, met Gods genade, een aantal straat 
samenkomsten te houden. Dit zou de 3de jaar op rij zijn dat wij 
enkele zondagen op straat een samenkomst houden. Wilt u mee-
werken aan 1 of meerdere dagen? Meld je dan snel aan. We zien 
wel dat op onze vertrouwde locatie een groot reuzenrad geplaatst 
is. Wij zullen ons samen met de Here beraden wat dat voor ons 
betekent.    
 
Op zondag 21 juli, hoopt,  
Dwight Dissels  
samen met pastor Philip Habes mee 
te  werken aan de straatsamenkomst. 
 
Op zondag 28 juli hopen we een grote evangelisatie-actie te   
houden op straat. Vincent Berhitu zal ook met zijn  
Good News Truck aanwezig zijn.  
Om 10.30u starten we met de normale straat 
samenkomst. Er zal ook een middag program-
ma zijn. Ook zal er eten en drinken zijn. Zet 
deze datum alvast in uw agenda. 
 
Parkeren: 
Geliefde gelovigen wij willen u herinneren dat het parkeren 1€ per 3 
uur kost. U kunt dit bedrag overmaken via een QR code via het 
olijftakje of contant in het geldkistje te deponeren. Het komt ook 
voor dat gelovigen via de bank iets extra’s betalen naast hun  
maandelijkse gift of meer dan 1€ cash betalen voor een aantal 
parkeerbeurten.  
 

Bid voor de zending en voor hen die we ondersteunen, financieel en met gebed.  

Huiskringen iedere even woensdagen van de maand   

Locaties Leiders Tijdstip 

Katwijk aan de Rijn Robert van der Boon woensdagavond 19.30u 

Katwijk aan Zee Rinus Vooijs woensdagavond 19.30u 

Noordwijk Gustaaf Burmeister woensdagochtend 10.00u 

Noordwijk Vinder Quintero woensdagavond 20.00u 

Katwijk Noord Danny Krijgsman/ Gert Schonenveld woensdagavond 20.00u 

HTTPS://dearknoordwijk.nl
https://www.gcf.org.za/
https://www.ecmnederland.nl/werker-detailpagina/a324c0d0-0462-41bd-938c-16255a261188
https://www.jacknelnugter.nl/wie-zijn-wij
https://baanphakphing.nl/
http://www.bridgetolight.nl/index.php/kennismaking/karinvandenbosch
https://stichtinghelponshelpen.nl/
https://www.comitegemeentehulpisrael.nl/

